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H E T  I S  W E E R  B I J N A  T I J D  V O O R  D E  L E U K S T E  
W E E K  V A N  H E T  J A A R :  H E T  K A B O U T E R K A M P !

H E T  T H E M A  V A N  D I T  J A A R  I S  
' D I S N E Y ' !

I N  D E Z E  K A M P B R O C H U R E  V I N D E N  J U L L I E  
A L L E  I N F O R M A T I E  D I E  J U L L I E  N O D I G  H E B B E N  O M

J U L L I E  1 0  D A G E N  T E  A M U S E R E N  : )

L E E S  H E M  D U S  G O E D  D O O R  E N  Z O R G  E R V O O R  D A T
A L L E S  I N  O R D E  I S .  

H O P E L I J K  H E B B E N  J U L L I E  E R  
E V E N V E E L  

Z I N  I N  A L S  W I J !EenEenEen
stevigestevigestevige
linker,linker,linker, JULLIE 

KABOUTERLEIDING
Hanne DS, Elien, Dries, Hanne DK,

Sverre en Lucas



Waar en wanneer?
Deze zomer gaan wij van 1 juli tot 11 juli op kamp in

Rumbeke (Roeselare)!

Om al onze spullen veilig te laten aankomen op onze
kampplaats, zullen we gebruik maken van een camion.

Deze zal ingeladen worden op 28 juni om 19u op de scouts.*

De camion brengt onze spullen ook terug naar Zele wanneer
het kamp gedaan is. Jullie kunnen jullie valies op

 11 juli om 18u komen halen op de scouts.*

*Mochten de uren wijzigen, brengen we jullie zo snel mogelijk op
de hoogte.

PRAKT I SCH
 

CAM ION
 



ISI + kaart of kids-ID
Lunchpakket
Medische fiche
Medicatie + doktersattest (te downloaden op onze site).
Als wij dit attest niet ontvangen, mogen wij geen
medicatie geven aan jouw kind. Als er zaken zijn waar
we best rekening mee houden, vermeld deze dan
duidelijk in de medische fiche!

Steek deze documenten samen in een enveloppe/mapje en geef
dit af aan de leiding bij vertrek.

W A T  N E E M  I K  M E E  B I J  V E R T R E K ?

V E R V O E R  

We gaan met de trein! Op maandag 1 juli 
verzamelen we om 9u15 aan het station van Zele.*

Donderdag 11 juli zijn we om 17u45 terug aan het 
station van Zele.*

*Mochten de uren wijzigen, brengen we jullie zo snel mogelijk
op de hoogte.



We vragen de kabouters om voor 16 juni in te schrijven via
Google forms: 

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1fFORbAFbB1wuPxjjOcxVF
yZ6MFtpMNnT6jBFHHmNy0g/edit

Ook vragen we jullie € 130 over te schrijven naar 
BE77 7370 3170 9242 met vermelding 
"naam kabouter, kabouterkamp 2024".

Als alles in orde is, krijg je een bevestigingsmail.

I N S C H R I J V E N  

Zijn er nog  V R A G E N ?
Stuur gerust een mailtje naar 

kabouterleiding@
scoutsengidsenzele.be

Problemen of vragen bij 
vertrek/terwijl we op kamp zijn? 

0497 14 62 01 (takleidster Hanne De Strycker)
0477 07 61 24 (Elien)

0486 92 44 66 (Sverre)
0492 88 85 85 (Dries)
0474 13 11 37 (Lucas)

0472 70 61 94 (Hanne De Keijser)

GELIEVE ENKEL TE BELLEN 
BIJ NOODGEVALLEN!



Post op kamp is altijd fijn! 
Jullie mogen briefjes sturen naar:

Scouts en Gidsen Zele
Naam kabouter
Kerkhofstraat 3
8800 Rumbeke

Gelieve geen snoepjes,
koekjes of andere

cadeautjes op te sturen! Het
zou oneerlijk zijn mocht
enkel jouw kabouter dat

krijgen. Wij voorzien genoeg
lekkers en zorgen ervoor dat

iedereen hetzelfde krijgt!
Moest dit wel in het pakje
zitten, zal jouw kabouter

moeten delen met de rest of
houdt de leiding dit bij tot
het einde van het kamp.

P O S T  O P  K A M P



 
8u00 

Opstaan, tijd voor de PT: zo is onze dag meteen 
goed gestart!

8u30 
Tijd voor het ontbijt, de afwas en de eerste schouwing 

van de dag.
10u00 

Tijd voor onze ochtendactiviteit. 
12u30 

Middageten! 
14u00 

Platte rust. 
15u00 

Tijd voor ons namiddagspel. 
18u00 

Tijd voor het avondeten en de laatste schouwing. 
20u30 

Tijd voor het laatste spel van de dag. 
22u00 

Nog snel onze tanden poetsen, 
en dan gaan slapen. 

*Van deze planning zal soms afgeweken worden, aangezien 
er ook speciale activiteiten gepland staan. 

H O E  Z I E T  E E N  D A G  E R U I T ?



EETGERIEF
- Gamel of plastic bord
- Drinkbeker 
- Bestek: lepel, mes, vork, klein lepeltje
- 2 keukenhanddoeken (weinig
 overlevingskans)
 
OM TE SLAPEN
- Slaapzak
- Veldbed
- Pyjama
- Kussen
- Knuffel
- Slaapmatje voor 
op tweedaagse (!!)

TOILETGERIEF
- Washandjes
- Handdoeken
- Douchegel
- Shampoo
- Kam
- Rekkertjes en speldjes
- Tandpasta + tandenborstel
- Zonnecrème + After-Sun

KLEDIJ
- Uniform: aandoen bij vertrek
- Regenjas
- Ondergoed + kousen
- Lange broeken
- Shorten
- T-shirts/topjes
- Dikke truien
- Kleren die vuil mogen worden
- Goede stapschoenen
- Speelschoenen
- Sandalen
- Pantoffels of slippers
- Laarzen (altijd handig)

ALLERLEI
- Bikini/badpak 
- Linnenzak voor de vuile kleren
- Pet / hoedje
- Kranten (wordt mee geknutseld)
- Zaklamp
- Klein rugzakje (voor daguitstap)
- Strips / gezelschapspelletjes
- Zakdoeken
- Eventuele medicatie + doktersattest
(afgeven bij vertrek)
- Briefpapier, enveloppen, postzegels,
adressen en schrijfgerief
- Stevige drinkbus
- Muggenmelk

WAT NEMEN WE NIET MEE
- GSM, Ipad, elektronisch speelgoed of
gelijkaardige dingen, ....
- Zakmes
- Horloge, wekker, ...

W A T  N E E M  I K  M E E ?

Als dit toch
meegenomen 

wordt, zal de leiding
het bijhouden en op

het einde van het
kamp 

teruggeven.



Beige hemd 
+

Groene lange broek, short of rok van 
Scouts en Gidsen Vlaanderen 

+
Beige das met schildje Zele

+
Rode T-shirt Scouts en Gidsen Zele 

+
Bottinen 

+
Tekentjes op de juiste plaats op het hemd:

H O E  Z I E T  E E N  P E R F E C T  U N I F O R M  E R U I T ?



Leer zeker deze liedjes goed van buiten zodat je ze uit volle 
borst kan meebrullen op kamp! 

Het Kabouterlied 

Kaaa-bouters lopen lachen roepen bulderen en zingen 
Ze proesten dansen hollen tieren vallen om en springen 

Ze klappen in de handen 
Klap – klap – klap – klap – klap 

Ze toeteren in het rond 
Toet – Toet – Toet 

En zijn ze dan opeens zo moe dan vallen ze op de grond! 

Voor het eten zingen we... 

Voor spijs en drank, voor dagelijks brood, 
wij bidden U, oh Heer. Nog een keer! 

Voor spijs en drank, voor dagelijks brood, 
wij danken U, oh Heer. 

Bikkebikkebik? Haphaphap! 
Bikkebikkebik? Haphaphap! 

Bikkebikkebiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiik? Haphaphaaaaaaaaap! 
Smakelijk! Smakelijk! Eten is noodzakelijk! 

Anders gaan we dooooooooooooooooooooood!

L I E D J E S !



Het Avondlied 

O Heer, de avond is neergekomen, 
de zonne zonk, het duister klom. 
De winden doorruisen de bomen 

en verre sterren staan alom. 
Wij knielen neer om U te zingen 

in 't slapend woud ons avondlied. 
Wij danken U voor wat we ontvingen, 

en vragen, Heer, verlaat ons niet. 
Scouts en leiders knielen wij neder, 
door de stilte weerklinkt onze bee. 
Luist'rend fluist'ren kruinen mee 

en sterren staren teder. 
Geef ons Heer, zegen en rust en vree. 

Slaapwel! 

*Kwaaak*, 
dat was het!
Hopelijk tot
op kamp!!!
We hebben

er zin in! 
XXX


