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Beste verkenners,

Na een jaar waarin jullie zonder succes jullie heilige drievuldigheid probeerden te evenaren, desondank wij jullie de hand hebben uitgereikt, wensen wij jullie
al het geluk en plezier toe in 2024 waarin we gezamenlijk hoge toppen zullen scheren die we later met veel overdrijving aan onze kleinkinderen kunnen

verkondigen. 

Traditiegewijs betekent het begin van de maand een nieuwe maandbrief met spectaculaire activiteiten waar ook wij ons aan zullen houden zodat we met
trots kunnen terugkijken op deze levenstijd als onze carrière erop zit. 

Op vrijdag vijf januari doen we een Blackroom vergadering van 19:00-21:30u op onze thuisbasis om vervolgens de week erop een casino te houden met onze
metgezellen van het andere geslacht. De week erop spreken we af om 19u op de scouts voor onze schaatstalenten verder te ontwikkelen, voorzien van een
enige som geld (een vijf euro is voldoende) en handschoenen, aangezien hoger staande instellingen dit ons opleggen. Januari sluiten we af op zaterdag 27

januari met het spel ‘Lach je rijk’ van 14-17u. 

Wij vestigen nog eens de aandacht erop dat het buitenlands kamp doorgaat van 16-30 juli te Polen-Slowakije en Tsjechië. Verkondig dit maar naar
hartenlust door zodat iedereen die u kent stik jaloers wordt. 

Dit is de maandbrief, gebracht door drie nederige leiding die voor enige afleiding zorgen in jullie dagelijks leven en een weg proberen te banen door het
moeilijke parcours des levens. 

ESL,
Bengelachtige Mustang, Behulpzame Bosbok en Opvallende Bergduivel


