
Maandbrief september
Dag liefste kabouters, het is alweer tijd voor een nieuw scoutsjaar.

In deze maandbrief kunnen jullie vinden wat we in september
allemaal zullen doen. Wij hebben er alvast heel veel zin in,

hopelijk jullie ook!

9/9: kennismakingspelletjes
Een nieuw scoutsjaar wil ook zeggen, veel

nieuwe gezichtjes. Wij willen jullie heel graag
leren kennen, jullie ons ook? Kom dan om 14

uur naar de scouts, hopelijk gaan we om 17 uur
met veel nieuwe vriendjes naar huis.

16/9: mitjesvergadering
Wat doen oma‘s zoal de hele dag?
Kom het ontdekken in jouw oma-
outfit van 14 uur tot 17 uur op de

scouts

23/9: Vossenjacht 
Wie is het snelst? De vossen of de

kabouters? Doe je stevige stapschoenen
aan en kom van 14 uur tot 17 uur naar de

scouts.

30/9: vriendjesvergadering
Vandaag is het tijd om jullie vriendinnen

kennis te laten maken met de scouts.
Breng al jullie vriendinnen mee van 14
uur tot 17 uur naar de scouts, hopelijk

komen jullie vriendinnen volgende week
terug!

Een stevige linker, 
Hanne, Elien, Sverre, Lucas, Dries, Hanne


