
Verkennerleiding 
PRESENTEERT EXPEDITIE 

Henegouwen 2025 
4 tot 14 juli 2025



Gegroet Verkenners 
Voor jullie ligt een uitnodiging tot een ruig avontuur. Iedereen doet er wel eens goed aan 
terug te keren naar de basics en als scout is dat zeker niet anders. Daarom trekken we ons 
deze zomer terug in de ongerepte natuur van Henegouwen. Voorzien van een stevige dosis 
karakter, een ruwe onverschrokkenheid en wat spierballen wagen wij ons aan het toonbeeld 
van nen echte vent. 
 
Tien dagen lang gaan wij op zoek naar de spanning van het (over)leven, de vriendschap 
gesmeed door samenwerking en vooral onszelf. De locatie van onze mannelijke retraite is 
Rue De Mariembourg 1. De 4de juli wordt te Zele een bende jongetjes uitgewuifd en de 14e 
keert een groep ware kerels terug. 
 
Hoort ge in de verte de lokroepen van de ontembare Natuur al? Aarzel dan geen seconde 
langer! 

Hoe ziet een kampdag eruit? 
We staan ‘s ochtends op rond … en we beginnen de dag met PT (ochtendgymnastiek). Als 
dat achter de rug is maken we ons verder klaar en genieten we van een heerlijk ontbijt. Na 
het ontbijt doen we de afwas, stellen we de kamphoek op orde en kijken we na dat de 
Verkenners hun hygiëne niet de wensen overlaten. Dan kunnen we eindelijk beginnen aan 
een ochtendactiviteit. ‘s Middags eten we boterhammen met bijhorende schouwing en dan 
volgt de namiddagactiviteit. Tegen de avond krijgen we de fourage voor het avondeten en 
dan is het koken geblazen. We genieten van een verrukkelijk, warm avondmaal. Hierna de 
gebruikelijke afwas en de laatste schouwing van de dag. Daarna doen we nog een 
avondactiviteit en daarna kruipen de verkennertjes in hun slaapzak voor een welverdiende 
nachtrust om zich op te laden voor de volgende dag. Aangezien niet elke dag hetzelfde is op 
kamp zoals de tweedaagse, een nachtspel of iets volledig anders kan het dagprogramma 
wel eens afwijken. 

Praktische info 

Waar kunnen jullie ons vinden? 
We reizen een heel eind naar het zuiden van ons land naar Henegouwen, het hart van de 
Ardennen. Rue De Mariembourg 1, olloy sur viroin, namur. 

Passeert de postbode daar? 
Ja, natuurlijk! Om een goede aankomst van de brieven te verzekeren sturen jullie de brieven 
best naar dit adres.  
 
Rue De Mariembourg 1, Olloy sur viroin, Namur. 
 



Inschrijving 
De prijs voor het kamp bedraagt 150 euro. 
Indien uw zoon meegaat op kamp, gelieve dan dit bedrag zo snel mogelijk over te schrijven 
op BE33 7370 3170 9646 op naam van ‘Verkennerleiding’ met als mededeling “voornaam 
en achternaam Verkennerkamp 2025” en een mail te sturen naar 
verkennerleiding@scoutsengidsenzele.be. Nadien krijgt u een bevestigingsmail van ons. 
Graag inschrijven voor 5 juni. 

Camion inladen 
Om al ons gerief tot op onze kamplocatie te krijgen, hebben we een camion ter beschikking. 
De camion laden we in op 25 juli om 19.00 aan de scouts. We laden al onze bagage in en 
medische fiches kunnen jullie dan ook al afgeven. 

Vertrek 
We vertrekken de 4de juli 2025 op kamp. We vertrekken in perfect uniform! 
Wat brengen we allemaal mee in onze knapzak? 
❖ lunchpakket (boterhammen & drank) voor ‘s middags 
❖ eventueel medicatie met doktersattest 
❖ een goed humeur voor het ganse kamp 
❖ dit alles in een handig rugzakje 
❖ Je medische fiche INGEVULD! 

 

Terugkeer 
Aan alle leuke dingen moet ooit een einde komen en dus ook aan dit kamp. Op 14 juli keren 
we terug en komen we omstreeks XX aan in het station van Zele. De camion uitladen doen 
we op het scoutsterrein om XX. Dan kunnen jullie mama en papa alles vertellen over jullie 
spannend en prachtig avontuur van de voorbije tien dagen. 
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Wat nemen we mee? 

Kledij: 
● Perfect uniform (dit doe je aan bij vertrek) 
● baret (voor wie dat heeft) 
● lange en korte broek(en) 
● voldoende onderbroeken en kousen 
● T-shirts 
● Warme trui 
● Regenjas 
● Zwemshort of bikini voor de liefhebbers 
● Slippers/sandalen 
● Verkleedgerief in thema? 

Wasgerief: 
● Zeep, shampoo (ECO! We dragen zorg voor de natuur) 
● Handdoek(en) en washandje 
● haarborstel 
● Tandenborstel en tandpasta 
● muggenmelk 
● zonnecrème en aftersun 
● deo 
● gerief om bril/lenzen te onderhouden 

Eetgerief: 
● Gamel 
● Bestek 
● Drinkbeker 
● Minstens 2 keukenhanddoeken 

Slaapgerief: 
● Slaapzak 
● Matje 
● kussen (als ge veel plaats hebt in uw bagage) 
● Pyjama en toebehoren 
● Uw lief laat ge beter thuis, er zijn genoeg verkenners om mee te knuffelen 

Allerlei: 
● Sjorkoord (80 m) 
● zaklamp/petzl 
● papier en enveloppen om naar huis te schrijven 
● zakmes 
● drinkfles 
● linnenzak voor de vuile was (geen plastiek, dat stinkt enorm) 



● klein gezelschapsspel/boek kaarten 
● Een bash van ongeveer 4x4 (waterdicht liefst) 
● Meerdere mondmaskers (voor op de trein) 
● Kleine rugzak voor de dagtochten 
● Spikeball setje 
● rugbybal 

 

Wat laat je beter thuis 
● snoep en koeken 
● GSM, laptop, pc, tv, home cinema, surround system (kunt ge toch niet gebruiken) 
● slecht humeur 
● snelcursus regendansen 
● huisdier 
● muurklok 
● terrasmeubilair 
● aambeeld 
● een ploeg 
● grootouders 
● die loodzware klinker die los zit in ‘t voetpad voor uw huis 
● een machete als zakmes 
● uw verzameling rosse centjes 
● 20 kilo printerpapier 

 
Alles waarvan u denkt dat het misschien niet zal mogen, mag waarschijnlijk ook niet! 
 

 



Individuele steekkaart: de houvast voor de leiding 
Omdat er op kamp nogal eens iets onverwachts durft te gebeuren, is het belangrijk dat wij 
als leiding weten of uw Verkenner speciale zorgen (kan) nodig hebben/heeft. Daarom is het 
van belang dat de medische fiche altijd up to date is en zo volledig mogelijk. Daarom vragen 
we om ons in aanloop naar kamp (opnieuw) de fiche in te vullen en ondertekend aan ons te 
bezorgen, hetzij per mail, hetzij in persoon. Indien de laatste, wacht hier dan a.u.b. niet mee 
tot net voor vertrek. 
 
Verder zijn wij graag op de hoogte van medicatie, zelfs al wordt het zelfstandig ingenomen! 
(Een vijftienjarige die vreemde pillen slikt, u snapt dat weinig mensen daar licht over gaan.) 
Daarom vragen wij graag om een briefje met tijdstip en hoeveelheid bij elke soort medicatie. 
 
Nog een kort overzicht: 
 

Af te geven bij vertrek 
- medicatie met doktersattest (kan u vinden op de website) 
- ID of kids-ID 
- individuele steekkaart (vroeger medische fiche): wie deze nog niet 
afgegeven heeft dit jaar krijgt nog een exemplaartje bij deze kampbrochure. 
Vergeet ze zeker niet! (Kan ook online ingevuld worden) 

Nog vragen? 
Deze kampbrochure is uiteraard maar een poging om de meest courante vragen te 
beantwoorden en vergetelheden te vermijden. Een bedenking, twijfel of onduidelijkheid? 
Aarzel dan niet om ons te contacteren, persoonlijk na een vergadering, via telefoon of via 
email (verkennerleiding@scoutsengidsenzele.be) 

 



 
ESL 
 
De Verkennerleiding 
 
Voor vragen/opmerkingen kunnen jullie me steeds bereiken op volgende contactgegevens 

● gsm = +32493188891 
● raf.vandekerkhove@scoutsengidsenzele.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Wet & Gebed 
Als een kleine voorbereiding op het kamp verwachten wij van jullie dat je de wet en het 
gebed van de verkenners kent. Dit zal dan het laatste zijn dat ge dit schooljaar moet leren. 
Der zijn natuurlijk nog 2 ‘niet-officiele’ liedjes die ge moet kennen als den dorst uw 
strottenhoofd overstijgt, die moogde zelf opzoeken. 

WET 
Wij zijn verkenners, 
Wij wagen het avontuur. 
Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar. 
Wij willen samenwerken en beslissen. 
Wij zeggen onze mening en luisteren naar die van anderen. 
Zelf zet ik al eens de eerste stap. 
Ik help graag waar ik kan. 
Ik wil winnen, maar kan verliezen. 
Ik respecteer al wat waardevol is: de mens, de natuur en het materiaal. 
Jezus’ voorbeeld zal ons hierbij helpen. 
 

GEBED 
Heer, 
Wij zijn blij hier samen te zijn 
Wij danken u omdat we stilaan mogen ontdekken: 
De schoonheid van de natuur, 
De spanning van de tocht, 
De fijne momenten rond het kampvuur. 
Wij durven u vragen: 
Help elk van ons meer vreugde te vinden in het spel, 
Meer vriendschap te ervaren in het samen zijn. 
Zo zal hier in ons midden iets groeien van Uw droom, 
Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 



 

 

 

 

Verkennerlied 

Lustig is het verkennersleven, faria. 

Niemand kan ons iets geven, faria 

Rustig is het in gods natuur, 

waar gaan wij op avontuur. 

Faria, faria, faria, faria, faria 

Lustig is het verkennersleven, faria. 

Niemand kan ons iets beter geven, faria 

Met de glimlach zo staan wij klaar, 

altijd en om het even waar, 

Faria, faria, faria, faria, faria 

Lustig is het verkennersleven, faria 

Niemand kan ons beter geven, faria 

Eigen keuken is nog zo fijn, 

’t beste bed zal een strozak zijn. 

Faria, Faria, Faria, Faria, Faria. 

Welpenlied 
Een welp dat is een jongen, gezond en wel te vree HOE HA 

Die zingt met volle longen, met al zijn maatjes mee HOE HA 

REF= Want onze leuze is wij doen ons best want het leven is een strijd,  

 ja wij vinden ‘t leven aardig evenwel zijn wij bereid HOE HA 

Natuur is onze woning, daar gaan wij hand in hand HOE HA 

Ten strijde voor Christus koning, voor vorst en vaderland  
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